
 
 
De Fipples - Hoe alles begon 
Voor het rek met vele nieuwe, prachtige blokfluiten staat een oude man 
met een gekreukelde, puntige hoed en een gerimpelde 
mantel. Hij kijkt om zich heen, zijn blik scant het hele rek. 
Vastberaden kiest hij precies de vier Fipples uit: de 
appeltjesgroene Leregunde, de bessenrode Teredello, de 
zeegroene Degedus en de oranje Digidora. "Ja," mompelt 
hij in zijn baard, "ja, dit zou kunnen werken." 
En voorzichtig neemt hij de vier kleurrijke fluitenvrienden uit 
het rek. Dan kijkt hij vriendelijk naar de Fipples. "Goedendag! Ik 
ben de tovenaar Intonatius," stelt hij zich beleefd voor, "en ik heb 
dringend jullie hulp nodig." 
Leregunde, Teredello, Degedus en Digidora kijken de tovenaar verbaasd aan. 
Uiteindelijk verzamelt Lere al haar moed en vraagt: "U heeft onze hulp nodig? Waarom? En hoe 
kunnen wij, kleine Fipples, u helpen?" 
 
Hier begint Intonatius te vertellen:  

"Vandaag wilde ik mijn toverkeuken schoonmaken. Precies 
toen ik het raam wilde wassen en een blik in de tuin wierp, 
geloofden mijn ogen het niet. Mijn prachtige, oude 
esdoornboom had al zijn bladeren verloren, en de takken 
hingen er slap bij. Een triest gezicht! Ik was echt wanhopig. 
Toen herinnerde ik me gelukkig dat ik nog een oud toverboek 
van mijn overgrootmoeder in de kast had liggen. Onder 
'Esdoornboom, verwelkt en zeer ziek' vond ik de oplossing." 
De tovenaar Intonatius haalt een stoffig boek onder zijn 

mantel vandaan en slaat het omslachtig open. Hij bladert door 
de vergeelde pagina's en zoekt. "Daar is het," zegt hij even later en 
leest voor: 
"Wanneer een esdoornboom plotseling en zonder reden zijn 
bladeren verliest en alle takken er verdrietig bijhangen, is haast 

geboden. Met een klanktoverdrank kan men de boom redden. Laat enkele 



fluiten de volgende geluiden in de ketel blazen: het getjilp van een bosvogel, het roepen van 
een uil, het kraaien van een haan en het loeien van een sirene. Als de klanken eenmaal in de 
toverketel zijn, voeg dan nog een liter toverwater en een mespuntje toverkracht toe. Bij het 
roeren spreek je de volgende spreuk uit: 

 
Deze toverspreuk moet daarna ook nog in de fluitentaal worden gefluisterd, zodat hij effect 

heeft." 
"Kunnen jullie mij daarbij helpen?" vraagt Intonatius aan 
de Fipples. "Jullie zijn vast beter bekend met de 
fluitentaal dan ik." 
"Ja natuurlijk!" roepen de vier Fipples, en de slimme 
Leregunde bevestigt: "Ons fluitlichaam is tenslotte 
gemaakt van esdoorn. We willen absoluut helpen!" 
"Ik kan de sirene doen!" roept Degedus meteen en 
begint luid te huilen. Digidora kiest voor de haan en 
begint meteen te kraaien. Intonatius houdt zijn handen 
voor zijn oren. "Nu rustig aan!" roept hij. "Ik ben nog niet 
eens klaar! Zie je hier ergens een toverketel?" 
 
Iets verlegen zwijgen Dege en Digi en laten de tovenaar 
uitleggen hoe het verder gaat. "Ik heb hier een 
magische fluitenkoffer die ongeveer werkt als een 
tovertapijt. Jullie hoeven alleen maar plaats te nemen 

en achter mij aan te vliegen. Kom, stap in en volg mij!" Zo gezegd, zo gedaan. 
 
Tovenaar Intonatius stapt op zijn bezem en vliegt vooruit. De vier Fipples schieten met de 
fluitmobiel erachteraan. "Geweldig! Zo snel ben ik nog nooit geweest!" roept Dege enthousiast. 
Kort daarna landen ze daadwerkelijk in de tuin van de tovenaar. Teredello loopt meteen naar de 
zieke boom om hem te troosten. De boom ziet er echt zielig uit, met zijn kale, hangende takken. 
"Alles komt goed!" fluistert Tere zorgzaam tegen hem. 
 
Nu kan de toverdrank worden gemaakt. De toverketel staat klaar en het vuur knettert al vrolijk. 
Nu moeten de geluiden erin komen. Herinner je je nog wat er in de ketel moet? Speel de 
passende geluiden op je fluit! 
 
Leregunde is als eerste aan de beurt en kraait moedig in de ketel, maar Digidora is boos als ze 
dat hoort. "IK wilde kraaien, ik had het speciaal van tevoren geoefend!" moppert ze en stampt 
met haar voet. Met moeite laat Intonatius haar overhalen om dan als een bosvogel in de ketel te 
tjilpen. 

Esdoornboom, esdoornboom, 
droom een mooie droom! 
Groene bladeren zullen groeien, 
zachte regen zal je begieten. 
Hocus pocus fluitentoon, 
zie, de bladeren groeien al! 



 
Dan blaast Dege zijn angstaanjagende sirenegeluiden in 
de ketel, en Tere 'oehoet' zo goed als  hij kan. Intonatius 
voegt nog een liter toverwater en een mespuntje 
toverkracht toe, roert stevig door en dan spreken ze 
samen de toverspreuk uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En natuurlijk is het voor de vier Fipples een eitje om de 
spreuk in de fluitentaal te vertalen en in de ketel te fluisteren. 
Kun jij dat ook? Probeer het eens! 
 
Zachtjes schudt de esdoornboom zich in de wind. "Ik geloof dat 
hij droomt, precies zoals de toverspreuk zegt!" zegt Teredello 
blij. Zachtjes valt er een lichte regen op de boom, en zie daar, de takken rekken zich uit en 
nieuwe groene bladeren ontspruiten. Hoera, de boom is weer gezond! 
"Oh, heel erg bedankt, lieve blokfluiten!" roept Intonatius. "Jullie hebben ons geweldig geholpen! 
Ik ben erg blij dat het weer goed gaat met de esdoornboom!" "Graag gedaan," glimlachen de 
Fipples. Ze zijn ook blij dat alles zo goed is gelukt. En Degedus roept snel: "Lieve heer tovenaar 
Intonatius, als u ooit weer onze hulp nodig heeft, staan we klaar voor nieuwe avonturen! Toch, 
vrienden?" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esdoornboom, esdoornboom, 
droom een mooie droom! 
Groene bladeren zullen groeien, 
zachte regen zal je begieten. 
Hocus pocus fluitentoon, 
zie, de bladeren groeien al! 



Leregunde, vaak 
Lere genoemd, is de 
appeltjesgroene 
blokfluit. Ze is erg 
geïnteresseerd in de natuur, 
denkt zakelijk en 
analytisch, maar kan 
soms een beetje 
overdreven enthousiast zijn 
en kan overkomen als een 
betweter. Lere houdt van 
de heldere tonen die als 
vogelgezang door de 
lucht zweven. 
 

Degedus, of gewoon Dege: 
de zee-blauwe,   uiterst 
behendige en snelle 
fluitracemonster. Hij heeft 
veel ideeën die soms een 

beetje overmoedig kunnen 
zijn. Dege is een 
bewegingstalent en wordt 
snel ongeduldig van 
stilzitten. Hij houdt van de 

snelle melodieën die op 
en neer vliegen en 
klinken als een vrolijk 

beekje. 
 
 

Teredello, de beskleurige fluit 
met de bijnaam Tere, 
heeft een zeer 
levendige fantasie en 
is empathisch. Hij kan 
soms van de hak op de 
tak springen en zijn 
overpeinzingen hebben 
vaak wat tijd nodig. Voor 
Tere klinken de diepe tonen 
het mooist, die met hun rust 
uitnodigen tot dromen. 
 
 
 

Digidora, ook wel Digi 
genoemd, is de impulsieve, 
oranje blokfluit. Ze kan 
soms mokken en 
opvliegend zijn, maar is 
altijd een betrouwbare 
vriendin en laat vaak op het 
juiste moment haar moed 
zien. Digi houdt van tonen 
en melodieën die een 

duidelijk begin en einde 
hebben. 

 

 
Intonatius is een vriendelijke tovenaar met een goed hart. Hij ziet 
altijd het goede in anderen. Hij kan zich niet van oude spullen 
ontdoen, sommigen beweren dat hij een verzamelaar is. Intonatius 
is een ware muziekliefhebber: luid en duidelijk, zacht en dromerig, 
helder en stralend, snel of langzaam - de muziek neemt hem altijd 
mee op haar eigen grote reis.  
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